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Orde van dienst zondag 30 oktober 2022 
Kerk van de Eenheid 

Protestantse Gemeente 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel 

 
 

 
 
Pianospel 
 
We beginnen de dienst in stilte…. 

 
Welkom en aanvangswoord 
Solidariteit en delen zijn belangrijke waarden in het evangelie. 
Vandaag vertelt Jezus een verhaal waarin het 
tegenovergestelde gebeurt. Tien meisjes gaan vrolijk op weg 
naar een bruiloft, maar de helft van hen wordt de feestzaal niet 
binnengelaten omdat ze te laat zijn. Hun lampjes waren 
uitgegaan. De meisjes die genoeg olie hadden deelden het niet. 
Waar gaat het in dit ogenschijnlijk vreemde verhaal om?  
We steken ons licht aan bij Jezus die ons dit verhaal voorhoudt 

om iets te zeggen over het Koninkrijk van God. 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Zingen: Lied 283:1,2,3 - In de veelheid van geluiden 
 
Bemoediging 

Onze helper is de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die barmhartig is vanaf het begin 
Die het werk van zijn handen nooit loslaat 
Die alles nieuw maakt 
Want Hij is trouw tot in eeuwigheid 

 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
en onze Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest 
Amen  

 
Drempelgebed 

Eeuwige God, laat ons voor uw aangezicht verschijnen. 
Geef ons de rust en ontvankelijkheid die wij nodig hebben 
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in dit uur van samenzijn, 
zodat wij niet in de onrust van het leven blijven steken, 

maar uw heilige rust mogen ervaren. 
Bewaar ons zodat wij niet afdwalen in de tijdelijke dingen. 
Maak ons door uw licht sterk in de eeuwige dingen. 
Amen 

 
Zingen: LB 283:4,5 -   Laat uw dauw van vrede dalen 
 
Kyriëgebed 
 

Glorialied: LB 150a: 1,2,3 en 4 – Geprezen zij God 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 
Lezing uit het Oude Testament Spreuken 9:1-18 
 
Zingen: LB 846:1,5,6 -  De wijsheid van voor alle tijden 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament Mattheüs 25:1-13 
 

Zingen: Lied LB 339a U komt de lof toe 

 
Overdenking 
 
Pianospel 
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Zingen: LB 838:1,2,3,4 - O, grote God die liefde zijt 

 
Gebeden en gaven  
Toelichting bij de gaven.  
Collectedoel: Voedselbank Best 
Rekeningnummer: NL24 RABO 0107 0873 32 
 
Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

 
Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: LB 885:1,2  -  Groot is uw trouw o Heer 
 
Zegen  
 

Gezongen Amen 
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Lied 283 
 

 
2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
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Lied 150a 

 
 
 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
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Lied 846

 
 
5. De opperste wijsheid, de vrouwe 
die hoog is, edel en rein 
heeft hier haar paleis laten bouwen 

en open hof zal het zijn. 
O kom tot de zeven pilaren, 
eenvoudigen, dolende scharen, 
breek brood, drink bloedrode wijn. 
 
6. Ja, hier is het leven te winnen 
dat opweegt tegen de dood, 
de dienst van de hemelse minne 
die God van oudsher gebood, 

de stralende vrouwe, de schone, 
de wijsheid die bij u wil wonen 
en zelf aan tafel u noodt. 
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Lied 838 

 
2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
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3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
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Lied 885 

 
 

 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 


